
Đức Giáo Hoàng chia sẻ Ngái ước muốn một Giáo triều truyền giáo mạnh mẽ hơn để làm chứng 
cho sự hiệp thông trong một thế giới chia rẽ 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Salvatore Cernuzio) 

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ các cộng sự thân cận nhất của mình để trao chúc Giáng sinh theo 
truyền thống. Đức Giáo Hoàng nhắc lại vị tiền nhiệm yêu quý của mình là Đức Phanxicô và lời khích lệ 
của ngài về việc trở thành một Giáo hội "chào đón tất cả mọi người", thúc giục họ xem xét "những 
thách đố lớn lao về Giáo hội, mục vụ và xã hội" để trở thành dấu chỉ của hòa bình cho một thế giới đầy 
xung đột. 

Sứ mệnh và sự hiệp thông là hai trong số những chủ đề chính trong bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng 
Lêô trong buổi trao đổi lời chúc Giáng sinh truyền thống của Giáo triều Roma: sứ mệnh, để công việc 
của Giáo triều ngày càng hướng ra bên ngoài, phục vụ các Giáo hội địa phương, với "các thể chế, văn 
phòng và nhiệm vụ" được thiết kế để đối diện với những thách đố lớn lao về Giáo hội, mục vụ và xã hội, 
chứ không chỉ đơn thuần là đảm bảo việc quản lý thông thường.” Về sự hiệp thông, bằng cách tránh 
“sự cứng nhắc” hay “hệ tư tưởng” trong các vấn đề như đức tin, phụng vụ và luân lý, bằng cách vun 
đắp các mối quan hệ chân thành, và bằng cách trở thành một dấu hiệu tiên tri về hòa bình trong một 
thế giới đầy rạn nứt, chia rẽ và sự hung hăng thường được thúc đẩy bởi mạng internet và chính trị. 

Tưởng nhớ Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Tiếng vỗ tay của các cộng sự thân cận nhất của ngài đã vang lên khi Đức Giáo Hoàng bước vào Sảnh 
đường, một nơi mang tính biểu tượng kết nối Cung điện Tông đồ với thế giới thông qua lối mở ra Hành 
lang. Hồng y Giovanni Battista Re, Niên Trưởng Hồng y đoàn, đã chào mừng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, 
ngài bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc tưởng nhớ “vị tiền nhiệm yêu dấu của ngài, Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô”. Với “giọng nói tiên tri, phong cách mục vụ và giáo huấn phong phú”, Đức Phanxicô 
đã vạch ra con đường cho Giáo hội trong những năm gần đây, “khuyến khích chúng ta trên hết là đặt 
lòng thương xót của Chúa làm trung tâm, tạo động lực mới cho việc truyền giáo, và trở thành một Giáo 
hội vui tươi, chào đón tất cả mọi người và quan tâm đến những người nghèo nhất”. 



Từ Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii gaudium), Đức Giáo hoàng Lêô đã lấy cảm hứng để nhắc 
nhở Giáo triềU về hai khía cạnh cơ bản trong đời sống Giáo hội: sứ mệnh và sự hiệp thông. 
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Bản chất truyền giáo của Giáo hội 

“Bản chất của Giáo hội là hướng ngoại, hướng về thế giới, là giáo hội truyền giáo,” Đức Giáo hoàng 
khẳng định, như được thể hiện qua thực tế rằng “Chính Thiên Chúa đã đi đến với chúng ta trước tiên 
và, trong Chúa Kitô, đã đến tìm kiếm chúng ta.” 

“Vậy thì, cuộc “xuất hành” vĩ đại đầu tiên là của chính Thiên Chúa  -  việc Ngài rời khỏi chính mình để 
đến gặp gỡ chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh loan báo chính xác điều này: sứ mệnh của Con Thiên 
Chúa là ở việc Ngài đến thế gian.” 

Sứ mệnh này trở thành “tiêu chí phân định” cho hành trình đức tin, cho các thực hành Giáo hội, và cả 
cho việc phục vụ trong Giáo triều Rôma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh: “Các cấu trúc không 
được làm nặng nề hoặc làm chậm tiến trình của Tin Mừng hoặc cản trở sự năng động của việc truyền 
giáo; thay vào đó, chúng ta phải ‘làm cho chúng hướng đến sứ mệnh hơn’”. Tinh thần này do đó phải 
thúc đẩy công việc của Giáo triều, nhằm mục đích nuôi dưỡng “sự quan tâm mục vụ trong việc phục 
vụ các Giáo hội địa phương và các mục tử”. 

“Chúng ta cần một Giáo triều Rôma ngày càng mang tính truyền giáo hơn, trong đó các thể chế, chức 
vụ và nhiệm vụ được hình thành dựa trên những thách thức lớn về Giáo hội, mục vụ và xã hội ngày nay, 
chứ không chỉ để đảm bảo việc quản lý thông thường”. 

Bóng ma của sự chia rẽ 

Sứ mệnh của Giáo hội gắn bó chặt chẽ với sự hiệp thông, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh. Sự hiệp thông 
dựa trên tình yêu thương lẫn nhau và tình liên đới tương hỗ là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách cả bên 



trong lẫn bên ngoài. Bên trong, bởi vì “sự hiệp thông trong Giáo hội luôn luôn là một thách thức kêu gọi 
chúng ta hoán cải”. 

“Đôi khi, ẩn dưới vẻ ngoài bình lặng, những thế lực chia rẽ có thể đang hoạt động. Chúng ta có thể rơi 
vào cám dỗ dao động giữa hai thái cực đối lập: sự đồng nhất không coi trọng sự khác biệt, hoặc sự 
trầm trọng hóa các khác biệt và quan điểm thay vì tìm kiếm sự hiệp thông.” 

Đoàn kết bất chấp khác biệt 

Đức Giáo Hoàng cảnh báo: “Do đó, trong các mối quan hệ giữa người với người, trong nội bộ của văn 
phòng, hoặc khi giải quyết các vấn đề về đức tin, phụng vụ, luân lý và nhiều vấn đề khác nữa, có nguy 
cơ rơi vào sự cứng nhắc hoặc hệ tư tưởng, với những xung đột hệ quả của chúng”. Tuy nhiên, “chúng ta 
là anh chị em” và, “mặc dù đông và khác biệt, chúng ta là một: In Illo uno unum (Trong một là một),” 
ngài nói, trích dẫn khẩu hiệu được chọn cho triều đại giáo hoàng của mình. 

Lời mời gọi dành cho Giáo triều do đó là xây dựng sự hiệp thông này, được hình thành “trong một Giáo 
hội đồng nghị nơi tất cả cùng cộng tác trong cùng một sứ mệnh, mỗi người theo đặc sủng và vai trò của 
mình. Sự hiệp thông này được xây dựng không phải chủ yếu thông qua lời nói và văn kiện mà thông 
qua những cử chỉ và thái độ cụ thể cần phải thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, kể cả 
trong công việc của chúng ta.” 

“Đôi khi sự lủng củng cũng len lỏi vào giữa chúng ta, sau nhiều năm phục vụ trong Giáo triều, chúng ta 
thất vọng nhận thấy rằng một số động lực – liên quan đến việc thực thi quyền lực, mong muốn thắng 
thế, hoặc theo đuổi lợi ích cá nhân – thay đổi rất chậm. Khi đó, chúng ta tự hỏi: Liệu có thể làm bạn 
trong Giáo triều không? Có thể có những mối quan hệ tình anh em chân thành không?” 

Là một dấu chỉ tiên tri về hòa bình 

“Giữa những công việc vất vả, thật là một ân sủng khi tìm được những người bạn đáng tin cậy, nơi 
những chiếc mặt nạ được gỡ bỏ, không ai bị lợi dụng hay bị gạt ra ngoài, sự hỗ trợ chân thành được 
trao tặng, và giá trị cũng như năng lực của mỗi người được tôn trọng, ngăn ngừa sự oán giận và bất 
mãn,” Đức Giáo hoàng nhận xét. Do đó, Ngài yêu cầu các thành viên của Giáo triều hãy theo đuổi “một 
sự hoán cải cá nhân”, để điều đó cũng trở thành một dấu hiệu bên ngoài, “trong một thế giới bị tổn 
thương bởi sự bất hòa, bạo lực và xung đột, nơi chúng ta chứng kiến sự gia tăng của sự hung hãn và 
giận dữ, thường bị cả lĩnh vực kỹ thuật số và chính trị lợi dụng.” 

“Sự giáng sinh của Chúa mang đến món quà hòa bình và mời gọi chúng ta trở thành dấu hiệu tiên tri 
của hòa bình trong bối cảnh nhân loại và văn hóa đang quá nhiều phân rẽ.” 

Đừng chăm lo cho mảnh đất riêng của mình 

“Công việc của Giáo triều và của Giáo hội nói chung cũng phải được hình dung trong tầm nhìn rộng lớn 
hơn này,” Đức Giáo hoàng Lêô khẳng định. “Chúng ta không chỉ là những người làm vườn chăm sóc 
mảnh đất của riêng mình, mà là những môn đệ và chứng nhân của Nước  Chúa, được kêu gọi trong 
Chúa Kitô để trở thành men của tình huynh đệ phổ quát giữa các dân tộc, tôn giáo và văn hóa khác 
nhau. 

“Điều này sẽ xảy ra nếu chính chúng ta sống như anh chị em và để cho ánh sáng của sự hiệp thông 
chiếu sáng trong thế giới,” Đức Giáo Hoàng nói thêm. 

 



Công đồng Nicaea và Công đồng Vatican II 

Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng đề cập đến Năm Thánh đang gần kết thúc. Năm Thánh được 
dành riêng cho chủ đề hy vọng, trong đó hai sự kiện quan trọng đã được cử hành: “Công đồng Nicaea, 
đưa chúng ta trở về cội nguồn đức tin, và Công đồng Vatican II, bằng cách hướng mắt về Chúa Kitô, đã 
củng cố Giáo hội và thúc đẩy Giáo hội ra đi để dấn thân vào thế giới hiện đại, luôn quan tâm đến niềm 
vui, hy vọng, nỗi buồn và âu lo của con người thời đại chúng ta.” 

Bên cạnh những lễ kỷ niệm này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng nhắc đến Tông huấn Evangelii 
nuntiandi, Tông huấn của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI về việc truyền giáo trong thế giới hiện đại, được 
ban hành cách đây 50 năm vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Văn kiện này nhấn mạnh rằng 
“phương tiện đầu tiên của việc truyền giáo là làm chứng cho một đời sống Kitô giáo đích thực, hiến 
dâng cho Thiên Chúa trong sự hiệp thông mà không gì có thể phá hủy, đồng thời dâng hiến cho tha 
nhân với lòng nhiệt thành vô bờ bến.” 

“Chúng ta hãy nhớ điều này trong công việc phục vụ Tòa thánh: công việc của mỗi người đều quan 
trọng đối với toàn thể, và làm chứng cho một đời sống Kitô giáo, được thể hiện trong sự hiệp thông, là 
sự phục vụ đầu tiên và lớn lao nhất mà chúng ta có thể dâng hiến,” Đức Giáo hoàng Lêô nói. 

“Nguyện xin Chúa ban ánh sáng của Ngài cho chúng ta và ban bình an cho thế giới.” 

Món quà là cuốn sách của Thầy Lawrence 

Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng tặng một cuốn sách vào cuối buổi tiếp kiến. Từ Đức Giáo Hoàng 
Lêô XIV, đó là cuốn "Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa", tác phẩm của tu sĩ dòng Carmel, Thầy 
Lawrence Phục Sinh, mới được Nhà xuất bản Vatican ấn hành. Đức Giáo Hoàng, trên chuyến bay trở 
về từ Beirut, đã chỉ ra cuốn sách này như một phương tiện để hiểu sâu sắc hơn về "tâm linh" của ngài. 

Lời chào kết thúc buổi tiếp kiến 


